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Orgelspel 
 
We zingen   Lied 477: 1, 2 en 4  
 
1  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

2 De hemelse eng’len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
4 O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
 neem onze liefd’ in genade aan! 
 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

We zingen   Lied 506: 1, 2 en 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                      
2                                                      4 
Al zijt Gij nu nog maar een kind     Wij gaan op weg naar Bethlehem  
zo kwetsbaar, teer en klein,     daar ligt Hij in een stal 
wij weten dat het rijk begint     die koning in Jeruzalem 
waarvan Gij Heer zult zijn,      voor eeuwig wezen zal! 
een rijk waarin de vrede wint     Laat klinken dan met luider stem 
van oorlog en van pijn.      en blij bazuingeschal: 
refrein         refrein 
 
 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aansteken van de kerstkaars  
 
Licht, ontstoken in de nacht,      Licht, ontstoken in de nacht, 
tastend naar de morgen,       Kind uit God geboren, 
zie hoe bang de wereld wacht,      kom en maak de wereld zacht- 
verschijn, blijf niet verborgen      laat heel de wereld gloren!    



Zingen   Lied 482: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staande)  

 
2 De loden last die op ons drukte, 

de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten –  
de velden vol van overvloed. 



3 Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God met ons zal heten –  
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
Begroeting 
 

Zingen   Lied 503: 1, 2, 3 en 4  

 

2 Wij lezen Gods wezen in’ t kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 

3 Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis, 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 



4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

 
Gedicht   ‘Teken van leven’ - tekst Margreet Spoelstra 
 

Donker zijn soms mensendagen 
als de onmacht hoop weerspreekt. 

Nergens sporen van een teken 
dat de ban van wanhoop breekt. 

 
In de diepte het verlangen 

om die stem weer te verstaan, 
aangeraakt, gewenkt te worden 

en opnieuw op weg te gaan. 
 

Uitgezworven, vastgelopen, 
vaag dat heimwee naar het licht. 
Speurend naar het kleinste teken  
van een droom, een vergezicht … 

 
Uit het dode hout geboren 

al aanwezig in de nacht 
groeit een twijg de angst te boven 

groene bron van levenskracht.  
 
 



Zingen   Lied 473: 1, 2 en 3  

  
2                                                       3 
Die roos van ons verlangen,  Die bloem van Gods behagen 
dat uitverkoren zaad,   heeft naar Jesaja sprak, 
is door een maagd ontvangen de winterkou verdragen 
uit Gods verborgen raad.   als allerdorste tak. 
Maria was bereid,    O roos als bloed zo rood, 
toen Gabriël haar groette  God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de tijd.   in ’t midden van de dood. 
 



Gebed 
 
Zingen   483: 1, 2 en 3 5 
 
1 Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer. 

 
2  Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, 
wordt G’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’ U danken daarvoor.  
Leer m’ U danken daarvoor. 

 
3  Stille nacht, heilige nacht! 

Vred’ en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer! 
 

Lezing   Jesaja 8: 23b – 9:1-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen   Lied 361 - in wisselzang 

 
allen   Behoud het woord, de gaven, 

 met wakk’re zin; 
 volhard uw taak te dragen 
 en leef daarin! 

 
vrouwen   Hebt Gij uw knecht genodigd? 
   Wie ben ik, Heer? 
   Roekeloos, kleingelovig, 

 zwak en niets meer 
 
mannen   Het woord, van God gegeven, 

 brengt ommekeer, 
 het voedt ons in het leven, 

  is vol verweer. 
 

vrouwen  Leer ons eenvoudig leven 
 niet afgeleid. 
 Wie zich aan Hem wil geven 
 sta steeds bereid. 

allen 



mannen   De tijden slaan als golven 
 over ons hoofd. 
 Wie in Hem blijft geloven 
 wordt niet verdoofd. 

 
allen    De koning nu der eeuwen, 

 eeuwig de Heer, 
 heerlijk, onzienlijk, enig, 
 zij kracht en eer! 

  
Lezing   Lucas 2: 1 – 20 
 

Zingen   Lied 494: 1, 2 en 3                                                          



3 
Gij zijt ons doorgegeven   Gij zijt in ons verloren 
een naam, een oud verhaal  wij durven U niet aan, 
uw woorden uitgeschreven  uw stem in onze oren, 
in ied’re mensentaal.    Uw komst in ons bestaan. 
Ons eigen levenslot    Een woord van vlees en bloed 
met uw geluk verweven,   een kind voor ons geboren, 
zo zijt Gij onze God.    een mens die sterven moet. 
 
Overdenking   ‘Stem en Tegenstem’ 
 

Muziek   Twee delen uit een sonate voor twee fluiten  
       (Michel Blavet – 1700-1768)  

   

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Aandacht voor de collectes 
 

Slotlied   Lied 481: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staande) 
 
1            2 
Hoor de eng’len zingen d’ eer       Hij die heerst op ’s hemels troon 
van de nieuw geboren Heer!         Here Christus, Vaders Zoon, 
Vred’ op aarde, ’t is vervuld:       wordt  geboren uit een maagd 
God verzoent der mensen schuld.    op de tijd die God behaagt. 
Voeg u, volken, in het koor,       Zonne der gerechtigheid, 
dat weerklinkt de hemel door,       woord dat vlees geworden zijt, 
zingt met algemene stem        tussen alle mensen in 
voor het kind van Betlehem!       in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng’len zingen d’ eer       Hoor de eng’len zingen d’ eer 
van de nieuwgeboren Heer!       van de nieuwgeboren Heer! 
 
3   
Lof aan U die eeuwig leeft        ons tot redding uit het graf 
en op aarde vrede geeft,        dat wij ongerept en rein 
Gij die ons geworden zijt        nieuwgeboren zouden zijn. 
taal en teken in de tijd,        Hoor, de eng’len zingen d’ eer 
al uw glorie legt Gij af        van de nieuwgeboren Heer! 
 



Zegen   beantwoorden met het gezongen Amen 
 
Zingen   ‘Ere zij God’  
 
 

Ere  
zij God 

in den hoge 
vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen 
Amen 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We wensen elkaar gezegende kerstdagen 

en een voorspoedig 2026 
 


